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Een vakantieweek met:  
Harry, Jan, Karel, Elske, 
Ruurd, Michel en 
Jeanine. 
  
 
 
Samen met: 
Jeroen, Suzanne, Karen 
en Frieda. 
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Vrijdag 4 augustus 

Michel en Jan beginnen hun vakantie in Arnhem bij Tendens. Samen met 

Jeroen en Suzanne rijden ze naar Veenendaal en pikken daar Karel, Elske, Harry 

en Jeanine op en rijden naar Noordbeemster. Daar sluit Ruurd aan bij de groep, 

hij woont in Den Helder, een uurtje rijden van Noordbeemster.  

Het is een prachtig 

huis met alles erop en 

eraan. 

Iedereen heeft een 

eigen kamer met 

douche en toilet. 

Alleen Jeroen komt er 

wat bekaaid af, hij 

slaapt in de serre op 

een opklapbed.  

Jeroen kookt bami en ’s 

avonds worden er plannen 

gemaakt, muziek geluisterd 

en zelfs gedanst! Helaas 

zijn daar geen beelden van, 

alleen een foto van de 

eerste kennismaking voor 

het avondeten.  

 

 

Een bewogen week 

We weten het nog niet, maar het zal een bewogen week worden, met ook nog 

wisselende reisbegeleiders. Vanaf zaterdagmiddag tot zondagmiddag is Frieda 

er in plaats van Suzanne. Maandagavond moet Suzanne plotseling de groep 

verlaten en zij wordt afgelost door Karen. Tot overmaat van ramp wordt Elske 

op dinsdagmiddag naar het Ziekenhuis in Alkmaar gebracht, Karen gaat met 

haar mee en laat de groep achter in Schoorl.  
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Frieda komt en brengt iedereen weer naar Noordbeemster, vervolgens haalt ze 

Karen op uit het ziekenhuis in Alkmaar en gaat dan naar huis. De volgende 

ochtend is Frieda weer in Noordbeemster om Karen af te lossen, want zij gaat 

vrijdag met een andere Tendens groep naar Brabant en kan maar 1 groep 

tegelijk begeleiden.  

En dan nu…   

 

Zaterdag 5 augustus 

We beginnen de dag met een uitgebreid 

ontbijt, klaargemaakt door Jeroen. Je kan 

kiezen: lekkere broodjes, gekookte eitje, 

gebakken eitje en op sommige ochtenden 

zelfs wentelteefjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de 

ochtend gaan we naar 

Hoorn, kaarten kopen en 

een terrasje pakken. Terwijl 

Frieda een plekje zoekt 

voor de bus, maken we vast 

een groepsfoto.  
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Maar het begint te regenen en 

we hebben honger, dus in 

plaats van een terrasje wordt 

het een hamburgertentje. 

We gaan ook nog even 

winkelen en rijden daarna 

vanuit Hoorn naar het 

overdekte winkelcentrum in 

Heerhugowaard. 

Thuis worden de kaarten geschreven.  

’s Avonds kookt Jeroen weer heerlijk: Spaghetti met rode saus en salade.  
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Zondag 6 augustus 

De ochtend begint regenachtig, we worden pas om 15 uur in Schagen 

verwacht, dus we doen vanochtend kalm aan. Jeroen maakt vandaag 

wentelteefjes voor het ontbijt en die gaan er wel in. 

De rokers steken er nog maar eentje 

op in de luxe rookplek buiten. Jan en 

Ruurd proberen de airhockey tafel 

uit en Harry werkt aan zijn conditie. 
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Het begint een beetje op te 

klaren, dus we lunchen vroeg 

met soep en een broodje 

knakworst en gaan op pad.  We 

rijden dwars door de kop van 

Noord-Holland over allemaal 

dijkjes naar Bergen aan zee om 

de zee te zien. In een strandtent 

nemen we een kopje koffie en 

het welkomstgebakje. 
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 Vanuit Bergen aan Zee gaan we naar Schagen want daar is het Popweekend.  

Dat willen we meemaken! Het is koud en nat in Schagen, maar als je van Hazes 

houdt dan is het geweldig! 
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Maandag 7 augustus 

Vandaag is Jan jarig en hij 

trakteert op taart.  

 

Daarna gaan we met de bus 

naar Volendam en vervolgens 

met de boot naar Marken.  
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En dan natuurlijk de traditionele foto in Marker klederdracht… 

’s Avonds eten we stamppot zuurkool. Jeanine en Michel spelen nog een potje 

airhockey en Karel werkt aan zijn conditie.  
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Dinsdag 8 augustus 

Jeroen maakt weer een heerlijk ontbijt klaar.  

Vandaag gaan we naar de zomermarkt in Schoorl en pakken daar een terrasje. 

Maar eerst moeten er boodschappen gedaan worden. 
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’s Avonds kookt Jeroen stamppot met 

rauwe andijvie en worst. 
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 Woensdag 9 augustus 

Vandaag gaan we naar de kaasmarkt in Edam. We parkeren de bus bij een 

tuincentrum vlak bij het centrum en lopen dan naar de markt. Edam blijkt een 

heel mooi oud stadje te zijn.  

De kaasmarkt is druk, 

we zien weinig en 

lopen maar gauw 

door.  

Verderop zien we ook 

nog leuke dingen.  
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Bij het VVV blijkt dat je een 

rondvaart kan maken door 

Edam en de boot ligt al 

voor ons klaar. 

 

 

 

 

 

Soms moeten we bukken voor een laag 

bruggetje, 1 keer zelfs op bodem van 

de boot gaan zitten. Gaan zitten lukt 

nog wel maar overeind komen is 

lastiger… 
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We hebben nu wel genoeg gezien van Edam, lopen terug naar de bus en 

zoeken een terrasje aan de haven van Edam, bij het IJsselmeer, voor een 

heerlijke lunch. 
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Het is een hele luxe 

dag want ’s avond 

gaan we uit eten bij 

een sushi en wok 

restaurant aan de 

koemarkt in 

Purmerend.  

 

We zijn wat te vroeg 

en komen zowaar een 

koe tegen op de 

koemarkt.  
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Het eten is erg 

lekker, maar wel 

ingewikkeld.  

Je mag in 

verschillende 

rondes steeds 5 

gerechtjes per 

persoon bestellen 

en dan wordt het 

eten aan tafel 

gebracht. Maar…. 

wat hadden we ook 

al weer besteld? 

Donderdag 10 augustus 

Vandaag is het onze laatste echte vakantie dag en we gaan naar Alkmaar. Het 

varen in Edam is ons goed bevallen dus dat gaan we weer proberen. Maar we 

pakken eerst een terrasje op het Waagplein. 
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Voordat we 

gaan varen 

halen we nog 

even een 

lekker broodje, 

wat we opeten 

op een bankje 

in de 

winkelstraat.  
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We zijn lekker vroeg terug bij het huis en genieten nog even van het mooie 

weer. We proberen de jeu de boules baan uit, genieten van de zon en Jeroen 

deelt toastjes uit. 

 Jan dekt alvast de tafel. 

  

 

 

 

Jeroen kookt de laatste 

avond voor ons vissticks 

met hollandaise saus, 

sperziebonen en 

gebakken krieltjes.  
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21 
 

 

’s Avonds praten we nog wat 

na over de week, schrijven 

samen de vakantie 

herinneringen en toosten op 

de gezellige vakantie. 

 

 

 

 

Vrijdag 11 

augustus 

is het inpakken en 

wegwezen.  

 

Ruurd wordt 

opgehaald in 

Noordbeemster en 

neemt als eerste 

afscheid.  
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Jeanine, Karel en 

Harry worden 

opgehaald in 

Veenendaal en 

nemen daar afscheid.  

 

 

 

 

 

Jan en Michel zwaaien we 

uit bij Tendens in 

Arnhem. 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Harry, Jan, Karel, Elske, Ruurd, Michel en Jeanine, 

het was een hele gezellige week. 

Hartelijke groeten van Jeroen en Frieda, mede namens 

Suzanne en Karen. 
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